
Orde van dienst voor Kerstochtend 25 december 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: De Open Hof Zangers,  

Annemarie Scholtens op Fluit en Ruben van Gameren op Cajon 
========================================================================== 
Voor de dienst zingen we: 
- Lied 477: 1, 3, 5 
1: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

 

3: Het licht van de Vader,  
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

5: Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

- The first Nowell (Zangers) 
 

- Lied 481: 1, 2, 3  
1: Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

2: Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

3: Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken, we zingen Lied 296 Zanggroep, Gemeente (refrein) 
Refrein: Die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 

 

Bemoediging en drempelgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Die altijd trouw is, 
g: en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
o: Die kwetsbaar in ons midden gekomen is, 



g: in Jezus Christus, kind van God. 
o: Laten wij bidden ….. door Jezus Christus, onze Heer 
g: AMEN 
 

Aanvangslied 498: 1, 4 (Zangers), 5 
1: Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

4: Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

5: ‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

Groet:  
vg: Ontvang Gods Liefde met open hart en open handen  
g. : Vrede van Christus voor u, voor jou en voor ons allemaal          (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie gezongen acclamatie 301 h 
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria Lied 506: 1, 2 (Zangers), 4  
1: Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

2: Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

4: Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 

De Open Hof Zangers:  ‘See, to us a child is born’ 
 

Zondagsgebed 
 

Kindermoment  
 

Lied met de kinderen, projectlied ‘Welkom bij de Koning’ 
1: Welkom bij de koning, 

Kom maar dichter bij. 
De staldeur staat wijd open, 
Voor jou en mij. 
Jezus wordt geboren 
En al is Hij nu nog klein, 
Straks zal Hij de Redder 
van heel de wereld zijn. 

God dicht bij ons. 
 

2: Veel gewone mensen, 
 Één bijzonder Kind . 
 Lees mee waarom Gods plan 
 juist met hen begint. 
 Kijk mee door hun ogen 
 en wordt deel van het verhaal. 
 Jezus wordt geboren, 



 wees welkom allemaal!  God dicht bij ons. 
 

Uitleg bij de liturgische bloemschikking 
 

Schriftlezing Jesaja 52, 7-10 NBV21 
 

Zingen Psalm 98: keervers* (zanggroep) 1, 3 keervers* (zanggroep) 
 * Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God - Hildebrand G. Otto 
Keervers* 
 

1: Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

3: Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Keervers* 
 

Schriftlezing Johannes 1, 1-14 NBV21 
 

Zingen Lied 499  Zangers vers 1 en 2, Gemeente vers 3, 4 en 5 
1: Nu gaat de hemel open, 

de aarde raakt in bloei, 
de vrede daalt van boven, 
God lacht de mensen toe. 

2: Een kind ligt in de kribbe, 
Gods Zoon gaat onze gang, 
het leven kan beginnen, 
geluk ligt voor de hand. 

 

3: Het woord is vlees geworden, 
God drukt ons aan het hart, 
Hij heeft zijn Zoon gezonden, 
van ons een bloedverwant. 

4: Hij zit bij ons aan tafel, 
Hij deelt met ons zijn brood, 
zijn God is onze Vader, 
Hij is een huisgenoot. 

 

5: O broeder in ons midden, 
Gods strijd om ons bestaan, 
wij willen U aanbidden, 
wij leven in uw naam. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: ‘The Mother of Jesus’, 1, 2 en 4 Zangers, 3 en 5 Gemeente 
1: The mother of Jesus gave birth to her Lord; 
the baby she suckles is loved and adored. 
Rejoice, rejoice, our Saviour is born,   
rejoice, rejoice, our Saviour is born. 
 

2: The Word of creation, the Lord of all space, 
confined as a baby looks up at her face. 
Rejoice, rejoice, our Saviour is born,   
rejoice, rejoice, our Saviour is born. 

 

3: The King of all  peace lies asleep in her care;    
And kings kneel in wonder to worship him there. 
Rejoice, rejoice, our Saviour is born,   
rejoice, rejoice, our Saviour is born. 

 

4: As Lord he will nourish the world with his bread; 
yet now by his mother this baby is fed. 
Rejoice, rejoice, our Saviour is born,   
rejoice, rejoice, our Saviour is born. 
 

5: As Mary with gladness  accepted his call, 
let us  now adore him, the Lord God of all. 
Rejoice, rejoice, our Saviour is born,   
rejoice, rejoice, our Saviour is born. 

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

De Open Hof Zangers:  ‘In ons hart geboren’ 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Kinderen in de Knel, Samen tegen armoede, 2e Kerkenwerk 
 

 



 
Slotlied Lied 484    (staande) 
 
Refrein: Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 

 

1: While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 

Refrein: 
 

2: The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 

Refrein:  
 

3: Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 

 

Refrein: Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 

 

Wegzending en Zegen (gezongen Amen) 
 

Zingen Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God, 

 in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde, 
 in de mensen een welbehagen. 
 

Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen,  
in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God, 
 in den hoge, in den hoge, in den hoge! 
 Vrede op aarde, vrede op aarde, 
 in de mensen een welbehagen. 
 Amen, amen.  
 

Het licht voor ons uit 
 

Muziek 


